ROMANTISCHE STRASSE
Zondag 25 t/m donderdag 29 augustus 2024

De Romantische Strasse is een klassieker die de mensen al meer dan vijftig jaar fascineert. Ze is dan ook
de oudste en meest bekende toeristische route van Duitsland langsheen de Main. Op deze reis
ontdekken we het noordelijke gedeelte van de Romantische Strasse. We worden meegevoerd door een
schilderachtig landschap waar we kennismaken met een prachtige cultuur, wondermooie landschappen
en vooral een warme gastvrijheid met culinaire lekkernijen en een prachtige natuur.

Dag 1: Vanuit lzegem vertrekken we richting ‘Romantische Strasse’ met het ‘liebliches Taubertal’. We
zijn reeds in vakantiestemming en zorgen dat we tegen lunchtijd aangekomen zijn in Maria Laach,
gekend voor haar abdij en de Laacher See. We krijgen er de tijd om een kleinigheid te eten en de
prachtige abdij in Staufische Stijl te bezoeken.

We verblijven in Best Western Premier Parkhotel Bad Mergentheim, viersterren superior.’s Morgens
schuift u aan voor een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds geniet u van een omvangrijk dinerbuffet
met soep, verschillende voorgerechten, groot saladebuffet, minstens 3 verschillende hoofdgerechten
en als slot een desserbuffet.

Dag 2: Vanmorgen rijden we naar het beginpunt van de Romantische Strasse: Wiirzburg. We parkeren
de autocar nabij de ‘Residenz Wiirzburg’, een voormalig bisschoppelijk paleis die we bezoeken. Het in
rococo- en barokstijl gebouwde paleis staat sinds 1981 met de hoftuinen en het residentieplein op de
werelderfgoedlijst. We ontdekken er het monumentale trappenhuis met de fraaie fresco’s op het
koepelgewelf, de Kaisersaal, de Weisser, de Firstensaal, de Venetiaanse kamer...

Na ons bezoek wandelen we naar de ‘Altstadt’ waar alle bezienswaardigheden zeer dicht bij elkaar
liggen Vanaf de Mainbriicke zien we de ‘Festung Marienberg’. Ze was vijf eeuwen lang de thuishaven
van de plaatselijke prins-bisschoppen. Een bezoekje aan de 'Dom’ zal ook niet ontbreken. Eens op het
marktplein gekomen, kunnen we genieten van prachtige gebouwen!

Wat ook zeer typisch te zien is langsheen de oevers van de ‘Main’, zijn de vele wijnranken. Wiirzburg
staat bekend om de typische Frankische wijn, gebotteld in de traditionele ‘Boxbeutel’. ledereen krijgt
voldoende vrije tijd om ofwel gezellig een typische Frankenwijn te drinken, een kleinigheid te eten, de
stad verder te verkennen met onze gids of om te shoppen. In de namiddag keren we via mooie
idyllische dorpjes terug naar ons hotel.

Dag 3 In Creglingen bezoeken we de pittoreske ‘Herrgottskirche’. Hoogtepunt vormt het Maria-retabel
van ‘Tilman Riemenschneider’, één van de allerbeste kunstenaars uit de hoog gotiek in Duitsland. Het
houtsnijwerk is zo mooi en verfijnd dat het je bijna ontroert! Aan de overzijde van het kerkje zien we
het kleine ‘Fingerhutmuseum’. Vingerhoeden waren vroeger, tot men de naaimachine uitvond, een
belangrijk, moeilijk te maken arbeidsvoorwerp. Tegelijkertijd was de vingerhoed ook een sieraad voor
de hogere klasse. Het museum toont circa 3.000 vingerhoeden en ander naaigerei. Na ons bezoekje
aan Creglingen, rijden we naar Rothenburg ob der Tauber. Deze middeleeuws stad staat in de hele
wereld bekend als symbool voor Duitse romantiek. Kunstenaars zijn altijd al geinspireerd door de
unieke ligging van de middeleeuwse oude stadskern, met 42 poort- en weertorens. De stadsmuur met
haar historische fortificaties sluit ook nu nog de hele oude stadskern in. Geleide wandeling en vrije tijd.

Dag 4: Op onze laatste dag aan de Romantische Strasse rijden we naar Miltenberg, de parel aan de
Main in de deelstaat Beieren. Tussen de romantische wijngaarden is deze middeleeuwse vakwerkstad
gelegen. We verkennen het oude gedeelte van de stad. Zo ontdekken we het ‘Schnatterloch’ en de
‘Staffelbrunserbrunnen’. In de namiddag krijgen we een boottocht op de Main en genieten ondertussen
van een glas Frankischer Rotwein. Via idyllische dorpjes gaat het terug naar ons hotel en zo ontdekken
we ook deze mooie streek.



Dag 5: Vandaag is het huiswaarts rijden. Onderweg houden we een stop in Limburg an der Lahn.

Van in de verte zien we al de Limburgse Dom met zijn zeven torens die zich hoog boven de Lahn en de
oude binnenstad verheft. Wie nog iets kleins wil eten of iets aankopen om onderweg op te smullen,
kan daar zeker zijn gading vinden. Kort na de middag rijden we verder huiswaarts.

Prijs: € 625,-

Inbegrepen: verblijf in hotel****superior op basis van halfpension, bezoek Residenz Wiirzburg,
Herrgottskirche en Fingerhutmuseum, boottocht op de Main.

Toeslagen:
e Single kamer: € 85 (op aanvraag)

e Annulatie en bijstandsverzekering: € 22,50

: ( a't.
fthe Cﬂ)C’KJ,\'G grouP
member ©



