
Zuid-Italië 
Donderdag 18 juli tot en met zondag 28 juli 2024 
 
Nieuw in ons programma! Mandelcar reist dit jaar naar Zuid-Italië! In dit 11-daags programma 
combineren we de imposante gebouwen en gezellige terrasjes van Rome met de schitterende uitzichten 
van de Amalfikust, de antieke overblijfselen van Pompeï en het bruisende stadsleven van Napels. 
Afsluiten doen we op de terugweg in de stad met “het mooiste marktplein ter wereld”: Siena! 
 

 
 
Donderdag 18 juli 
In de late namiddag verlaten we Izegem aan boord van een luxe-autocar waarin we onze passagiers 
alle mogelijke comfort bieden. Onderweg maakt u kennis met de reisleider en wordt alvast het 
reisprogramma ingeleid. Het traject verloopt via Frankrijk en Zwitserland. Vroeg in de ochtend rijden 
we de Zwitsers-Italiaanse grens over en zijn we in Italië! 
 
Vrijdag 19 juli 
Na een ontbijtstop vervolgen we in de voormiddag onze route en rijden langs Bologna en Firenze om 
onze eerste bestemming te bereiken: Rome, de eeuwige stad! We verzorgen voor u de check-in in 
Ergife Palace Hotel****. U heeft 
voor het vervolg van de dag de 
keuze: rustig aan het zwembad 
vertoeven in het hotel of onder 
leiding van onze gidsen met het 
openbaar vervoer naar het 
kleinste land ter wereld reizen: 
Vaticaanstad! In de namiddag 
verkennen we er het Sint-
Pietersplein, een verborgen 
kerkhofje en met wat geluk 
kunnen we de grootste kerk ter 
wereld binnenin bewonderen: de 
beroemde Sint-Pietersbasiliek. Vrij avondmaal in het centrum. 
 
Zaterdag 20 juli 
Dankzij een stevig ontbijt in het hotel, zijn we klaar om Rome o.l.v. onze gidsen verder te ontdekken. 
Vandaag passeren enkele highlights de revue. Zo bewonderen we de Spaanse Trappen, de 



Trevifontein, het Pantheon, Piazza Navona en Campo de’ Fiori. Uiteraard voorzien we de nodige vrije 
tijd om een terrasje te doen of om te genieten van een gelato. Vrij avondmaal in het centrum. 
 
Zondag 21 juli 

Na het ontbijt begeleiden onze gidsen u naar een andere 
wijk van Rome. De stadswandeling start aan de beroemde 
Sint-Jan van Lateranenbasiliek. Van daaruit slingeren we 
ons een weg door pittoreske straatjes in de richting van het 
Rome uit de klassieke oudheid. We bewonderen o.a. het 
Colosseum, het Forum Romanum, de Capitoolheuvel en de 
Keizerlijke Fora. We voorzien ook een bezoek aan minstens 
1 van bovenvermelde sites uit de oudheid. De 
aanwezigheid van onze Romeinse voorgangers is dan pas 
echt tastbaar! Vrij avondmaal in het centrum 

 
Maandag 22 juli 
Aan boord van onze luxe-autocar verlaten we hoofdstad Rome en rijden we zuidwaarts in de Italiaanse 
laars. Onze eindbestemming voor vandaag is de baai van Napels, waar we de komende dagen zullen 
verblijven. Op onze weg door de “mezzogiorno” ontdekken we Caserta, “het Versailles van Italië”. We 
genieten in Caserta van een vrije lunch, waarna het bezoek aan dit indrukwekkend complex volgt. We 
reserveerden voor u een begeleide rondleiding door de koninklijke appartementen van het paleis. 
Nadien vervolgen we onze weg richting Castellammare di Stabia. In deze badplaats aan de voet van de 
beroemde Vesuvius zullen we de komende dagen overnachten in Hotel dei Congressi****. Avondmaal 
in het hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 23 juli 

Na het ontbijt brengt de autocar ons naar “citroenenstad” 
Sorrento. De stad ligt immers omgeven door 
citroengaarden. Sorrento is de verpersoonlijking van het 
gelukzalige leven in Campanië. De badplaats, gelegen aan de 
baai van Napels, kan pronken met een 1000-jarige 
kathedraal, zijn oude haven en enkele gezellige pleinen. 
Onder het 
wakend oog van 
de Vesuvius 
verkennen we 
de stad en 

voorzien we de nodige vrije tijd. Vrije lunch. Later op de 
middag brengt de car ons naar Pompeï. De grootste drukte 
is dan weggeëbd en zo krijgen we de kans om o.l.v. onze 
gidsen deze Romeinse stad, die bijna 2000 jaar geleden 
bedolven werd onder de aswolken van de Vesuvius, 
grondig te verkennen. Avondmaal in het hotel.  
 
 



 
Woensdag 24 juli 

Na het ontbijt brengt de autocar ons naar de haven. We schepen 
er in voor een dagexcursie langs de Amalfitaanse kust. Zo kunnen 
we deze Italiaanse parel bewonderen langs de mooiste zijde: 
vanop zee! De 
kapitein legt 

meerdere 
uren aan in 
het dorp 
Amalfi, zodat 

u er de tijd krijgt om het zonnige stadje te verkennen 
en er een vrije lunch te nuttigen. Ook in Positano 
wordt een stop voorzien. In de vooravond bereikt de 
boot opnieuw de thuishaven, waarna de car ons 
naar het hotel brengt voor het avondmaal.  
 
 
Donderdag 25 juli 
 

De autocar brengt ons naar het centrum van Napels! Onze gidsen 
begeleiden u een volle dag langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden van het historisch centrum. U zal 
muurschilderingen over heiligen en diverse kerken kunnen 
bewonderen. In Napels gaan geloof en bijgeloof immers hand in 
hand samen. Doorheen de 
smalle straatjes, met een 
chaos aan vespa’s, dansende 

waslijnen en straatwinkeltjes, verkent u het roemrijke verleden van 
deze metropool en zullen onze gidsen u vermaken met leuke 
weetjes over de Napolitanen. Ook een bezoek aan een artisanale 
limoncelloproducent staat op het programma. Napels, de stad van 
de Maagd Maria en Maradonna! Napels, de stad van Dries 
Mertens! Mogelijk bent u na 1 dag bezoek al even gepassioneerd 
door de stad als onze gidsen. Napels zien… en genieten!  
 
Vrijdag 26 juli 
 

Na het ontbijt verlaten we ons hotel in Castellammare di Stabia en rijden we noordwaarts. Op onze 
route naar het noorden maken we tijd voor een bezoek aan de beroemde abdij van Monte Cassino. 
Deze abdij is één van de beroemdste kloostercomplexen van Italië en werd al in de 6de eeuw gesticht 
door de Heilige Benedictus. De abdij kende een rumoerige geschiedenis: periodes van grote bloei 
werden gevolgd door vijandige aanvallen en aardbevingen. Tijdens WO II werd het complex 



gebombardeerd door de geallieerden, waarna het in de jaren’50 volledig heropgebouwd werd. Na het 
bezoek aan Monte Cassino vervolgen we onze weg noordwaarts tot Siena. We logeren er in Four Points 
by Sheraton**** en genieten van het avondmaal in het hotel. 
 
Zaterdag 27 juli 
 
Na het ontbijt brengt de autocar ons richting het centrum van Siena. O.l.v. onze gidsen kunt u een 
stadswandeling maken door het prachtige Toscaanse stadje. Tijdens de gidsbeurt bewondert u de 
beroemde Campo, de Duomo en enkele adellijke paleizen. Er wordt voldoende tijd voorzien om nog 
een terrasje te doen en de laatste souvenirs aan te kopen. We sluiten ons verblijf in Siena af met een 
uniek bezoek aan één van de contrade (stadswijken): een lokale gids zal u vertellen over de beroemde 
paardenraces op Il Campo en zal u verbluffen met anekdotes over de strijd tussen de inwoners van de 
rivaliserende wijken. In de vooravond verlaten we Siena met de autocar. ’s Nachts rijden we 
noordwaarts via Zwitserland en Frankrijk richting België. 

 
 
Zondag 28 juli 
 
In de loop van de voormiddag arriveert onze autocar in de regio Izegem. Tijd om herinneringen aan 
een mooie reis op te halen… 
 

 

Prijs : € € 1.385,-,- pp 
 

Inbegrepen : heen- en terugreis + trajecten ter plaatse met comfortabele autocar, verblijf op basis 
van 2-pk, half pension in Castellammare en Siena, in Rome enkel ontbijt, diverse toegangsgelden en 
metrotickets, bootcruise langs de Amalfikust. 
 
Modaliteiten: Opgelet: de temperaturen kunnen in Italië oplopen in de zomer. In de grote steden 
wordt veel gewandeld. We voorzien een 2de gids, die een deel van de groep kan begeleiden aan een 
aangepast tempo.  
 
Toeslagen :  
* single kamer : € 275,- (op aanvraag) 
* annulatie- en bijstandsverzekering : € 49,50 
 


